
 

 

Roeping!? 
Lezing ter gelegenheid van het afscheid van Grete Verheij - de 

Jager als studentenpastor aan het Oud-Katholiek Seminarie 

Wat is roeping? Waartoe laat je je roepen en door wie? Wat zet je daarvoor op het spel? Dit 
speelt voor iedereen die zich oriënteert op haar of zijn rol in het leven. Of het nu om het ambt 

gaat, de roeping van een Christen algemeen, of nog breder. De theologie van Dietrich 
Bonhoeffer biedt bij uitstek aanknopingspunten om hierover na te denken. 

Column: pastor Grete Verheij – de Jager 

 

Hoofdlezing: 

Dr. Wim Dekker  

Roeping en Risico: De inspiratie van Dietrich Bonhoeffer  

 

Reacties uit (oud-)studentenperspectief:  
 

 Adriaan Snijders, seminarist  
Erna Peijnenburg, pastoor 

 
Discussie met de zaal 

 
Slotreflectie: Dr. Mattijs Ploeger, rector van het Oud-Katholiek Seminarie 

 
Ontmoeting 

 
 

Datum/tijd: 4 juli 2018, 16.15-18.15 - Locatie: Schoollokaal van de ORKA, Mariahoek 15, Utrecht. 

Aanmelding per email aan p.b.a.smit@uu.nl – Toegang: vrij, vrijwillige bijdrage ter plekke mogelijk. 

Over de hoofdspreker: Dr. Wim Dekker was predikant in de Protestantse Kerk in Nederland en 

verbonden aan de IZB – vereniging voor zending in Nederland. Hij publiceerde onder meer: 

Tegendraads en bij de tijd: verder in het spoor van Bonhoeffer (Boekencentrum, 2015) 
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